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De donkere dagen zijn er weer, guur zijn ze, met snijdende wind 
en ijskoude regen. Toen ik met mijn kleindochter van drie van 
de apotheek terug naar ons huis moest lopen, kon ze niet anders 
dan huilen van de kou. Gelukkig hield de regen op en waren we al 
gauw thuis.

Onze huizen zijn dan warm, vergeleken met de kou buiten. We 
mogen van geluk spreken: er zijn zoveel mensen die de winter 
door moeten brengen in de bittere kou, zonder onderdak en soms 
zelfs zonder de warmte van een deken. 

De decembermaand is begonnen: voor velen van ons een feest-
maand, maar voor de meesten van ons ook een maand van bezin-
ning. Er zijn veel activiteiten om de geboorte van Jezus te geden-
ken en te vieren. We schrijven erover in deze Mantel en hopen 
dat u met ons geïnspireerd wordt tot goede daden. 

Namens de redactie wil ik u van harte een inspirerende Advent 
wensen, een mooi Kerstfeest en een gelukkig 2024.

Annemarie

Dit parochieblad is in een oplage van 800 exemplaren verspreid in 
de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus.

Kopij voor het volgende nummer kan aangeleverd worden via de 
contactgroepen of op redactie@martinuscuijk.nl.

Redactie: Annemarie Emmen
Opmaak: Miriam Janssen

Secretariaat – Parochiecentrum – 
Pastorie Heilige Martinus

Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk

tel. 0485-312555
email: info@martinuscuijk.nl

twitter: @MartinusCuijk
website: www.martinuscuijk.nl

facebook: 
Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk

Rekeningnr nieuwe parochie: 
(NL67RABO) 01774 93 232

Het parochiecentrum is op werkdagen 
bereikbaar van 9.30 uur – 12.00 uur.
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Pastoor Theo Lamers

De tijd 
vliegt...
voor je het in de gaten hebt, is er al weer 
een jaar voorbij. Na de herfstvakantie 
lijkt het erop dat alle festiviteiten elkaar 
op de voet opvolgen: Sint Maarten en het 
begin van het Carnavalsseizoen, de Kuukse 
Kwis, Christus Koning, Advent, Sinterklaas, 
Lichtjestocht, Kerstmis, Oud en Nieuw… 
en voor je het weet is het weer 2024!
Als ik dit woord schrijf zijn de huiskamer 
en de pastorie in Sinterklaassfeer ge-
bracht. Ingepakte cadeautjes, pepernoten 
op tafel en binnenkort komt er ook weer 
een Adventskrans op tafel. Overal verschij-
nen nu al lichtjes: in de bomen en aan de 
huizen. En de eerste kerstbomen heb ik 
al gesignaleerd (al beginnen we er in de 
pastorie en kerk pas nà Sinterklaas aan). 
Tijdens de donkere dagen is het goed om 
sfeer en gezelligheid te maken, om toe te 
leven naar hèt lichtfeest: Kerstmis. 
Dit jaar is het 800 jaar geleden dat de 
Kerststal werd geboren. “Op het einde van 
zijn leven, in 1223, wilde de H. Franciscus 
van Assisi een keer echt Kerstmis, door 
het Kerstverhaal écht te zien en écht mee 
te maken. Niet ergens knus bij elkaar in 
een huis of in een kerk, maar in de bui-
tenlucht, in een grot op een berghelling 
buiten de stad Greccio, in een eenvoudige 
kribbe met stro met daar omheen een 
os en een ezel.” (Uit: De geboorte van 
de Kerststal, zie elders in het parochie-
blad) De kerststal van de Sint Jan in ’s-
Hertogenbosch staat in het teken van dit 
bijzondere moment. En ook wij bouwen in 
onze kerken en dorpen weer de kerststal-
len op. Veel mensen komen ze bezoeken, 
vieren rondom het Kerstkind of steken in 
een moment van stilte een kaarsje aan. Zo 
schijnen wij ons licht op het Kerstkind en 
mag Het ook in onze harten stralen.
Het is voor velen een mooie tijd: lichtjes, 
kerststalletjes, samen-zijn… Maar laten we 

Uit uw hand ontvangen
Goede God,

in onze kerken en woonhuizen 
hebben wij een kerststal geplaatst.

Zo wordt al vele eeuwen 
de geboorte van uw Zoon uitgebeeld.

Wij danken U voor dit Kerstfeest.
Feest van warmte en geborgenheid.

Voor velen is het ook een lastig feest. 
Zovelen die zich eenzaam en verlaten voelen

In ons eigen land,
maar juist ook in gebieden van oorlog en honger.

Heer, God,
opnieuw vieren wij uw komst in ons midden.

In Christus reikt Gij ons de hand
en toont U ons uw onvoorwaardelijke liefde en trouw.:

uw solidariteit met ieder van ons,
heel bijzonder met de kleinen en de kwetsbaren.

Geef dat het geboortefeest van uw Zoon
ons gevoelig maakt voor de noden van onze naasten.

Geef dat wij, in kracht van uw Geest
royaal willen delen wat wij

uit Uw hand hebben ontvangen.
Door Christus, onze Heer, Amen.

Mgr Gerard de Korte

in deze dagen ook even stil staan bij de duisternis: mensen een-
zaam en alleen, levend op de koude hoeken van de straten of in 
oorlog… met onze Adventsactie en de oecumenische kerstpakket-
tenactie willen we helpen om een klein beetje licht op donkere 
plaatsen te brengen. Ook wij kunnen het licht laten schijnen om 
ons heen.

Ik hoop dat u een mooie tijd heeft onderweg naar Kerstmis
en wens u alvast een Zalig Kerstfeest en een goed begin van 2024!

Vicaris Theo Lamers,
pastoor parochie H. Martinus
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EEN KERSTLIEDJE: 
‘KERST DOEN’’
Een van de dingen die we als kinderen leuk vonden aan Kerst-
mis was ‘Kerstmis doen’. Dit betekende dat wij een willekeurige 
volwassene benaderden en hem of haar vroegen om Kerstmis 
voor ons te doen. Wat dat inhoudt? Vragen om cadeautjes, bij-
zonder, niet? Voor kinderen in Nigeria was en is dit nog steeds 
heel normaal. Sommige volwassenen wachten niet eens tot je het 
vraagt, ze komen gewoon langs en ‘doen Kerstmis’ voor iedereen. 
Kerstmis vieren is niet alleen voorbehouden aan kinderen, hoewel 
kinderen er het meeste plezier aan beleven, maar volwassenen 
doen ook kerstmis voor andere volwassenen. Ik herinner me een 
bijzondere gelegenheid toen de pastoor van onze dorpsparo-
chie ons gezin bezocht tijdens de kerstperiode. We voelden ons 
vereerd dat hij bij ons thuis was tijdens de zeer drukke kerst-
tijd (de kersttijd is de drukste tijd voor priesters in Nigeria. De 
priester riep ons. de kinderen, bij hem voordat hij wegging, stak 
zijn hand in de zak van zijn witte soutane en leegde de inhoud in 
onze kleine handen. Het waren zoveel munten dat ze op de grond 
vielen. Het was de grootste verrassing, in Nigeria ontvangen pries-
ters meer dan dat ze geven met Kerstmis. We hebben die munten 
heel lang bewaard omdat ze van een priester kwamen. Hoewel we 
als kinderen nooit iets gaven, herinner ik me dat we als leden van 
wat we de “Block Rosary Crusade” noemen, een rozenkransge-
nootschap voor kinderen, vaak zogenaamde Christmas Carol nights 
hadden, waarbij we veel huizen bezochten met vrolijke muziek 
en dans om de bewoners te vermaken. Maar we genoten ook van 
het geven en ontvangen dat met Kerstmis werd geassocieerd.

In één van zijn beroemde boeken, ‘A Christmas Carol’, vertelde 
Charles Dickens een verhaal over een zeer gierige man Scrooge, 
die zo gierig was dat hij weigerde om kerstgroeten te accepteren, 
uitnodigingen weigerde voor kerstdiners, weigerde om plezier te 
maken, zelfs als het gratis werd aangeboden. Net als zijn zaken-
partner Marley was Scrooge zo ellendig en melancholiek (hoewel 
hij erg rijk was) dat zelfs honden hem op straat vermeden van-
wege zijn gierigheid. Het verhaal benadrukt hoe belangrijk het is 
om af en toe buiten onszelf te treden. In feite is deze daad van 
buiten onszelf treden een van de grootste geschenken van Kerst-
mis. In het seminarie hadden we als volwassenen de gewoonte om 
tijdens de kerstdagen geheime kerstvrienden te kiezen, iedereen 
kocht een cadeau voor zijn kerstvriend die nooit wist wie hem had 
uitgekozen. Soms zag je mensen die hele grote cadeaus kregen en 

Pastor Callistus Offor

anderen kregen iets dat minder dan niets 
waard was. Maar de mensen met een goed 
hart hadden altijd een schuldgevoel wan-
neer ze iets groots kregen in vergelijking 
met wat ze gaven. Maar het belangrijkste 
van deze activiteit was dat het ons de kans 
gaf om na te denken over de ander, om 
uit te zoeken wat hij of zij leuk vond, om 
onze eigen zorgen achter te laten en na te 
denken over wat de ander bezighield.

Uit onszelf stappen is therapie
Een van de belangrijkste oorzaken van psy-
chische onbalans is te veel met jezelf be-
zig zijn. Het is een soort mentale belasting 
om vierentwintig uur per dag, zeven dagen 
per week en twaalf maanden van het jaar 
alleen maar aan jezelf te denken. Er is al-
tijd een soort opluchting als we onze eigen 
zorgen af en toe achter ons laten om na 
te denken over wat er met andere mensen 
gebeurt. Een mens die alleen maar met 
zichzelf bezig is, is niet echt mens. 

Kerstmis biedt ons dat therapeutische mo-
ment om uit onszelf te treden. Het hoeft 
geen Kerstmis te heten: degenen die be-
trokken zijn bij zaken als gemeenschaps-
werk weten dat er een soort voldoening 
ontstaat als je in beweging komt om het 
probleem van een ander op te lossen. In 
de Kersttijd gaat het niet om het oplossen 
van een probleem, maar om het gelukkig 
maken van een ander. Wetenschappe-
lijk onderzoek heeft aangetoond dat dit 
soort dingen een rimpeleffect hebben: als 
iemand jou gelukkig maakt, is de kans heel 
groot dat je een ander gelukkig maakt. 
Zelfs in het verkeer, als iemand je toestaat 
om voor hem of haar uit te wijken, is de 
kans groot dat je een andere weggebruiker 
toestaat om je in te halen. Slechts weinig 
mensen zullen als Scrooge uit het boek van 
Charles Dickens willen zijn.

Het rimpeleffect van Kerstmis zie je ook 
bij andere dingen, zoals de zogenaamde 
‘Black Friday Sales’. Hoewel er veel 
goede, slechte en lelijke verhalen rond dit 
evenement zijn, hebben veel mensen er 
hun voordeel mee gedaan. Er zijn marke-
teers die het in hun eigen voordeel mani-
puleren, maar er zijn ook mensen die deze 
gelegenheid oprecht gebruiken om dank-
baarheid en vrijgevigheid aan anderen te 
tonen. Ik had onlangs een telefoongesprek 
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met een vriend die in Amerika woont, toen mensen 
hem bezochten voor Thanksgiving. De bezoekers kwa-
men met ongeveer twaalf dozen kalkoen. Toen ik hem 
vroeg wat hij met al dat vlees ging doen, vertelde hij 
me dat hij een grote gemeenschap van mensen heeft 
aan wie hij het vlees gaat uitdelen. Dat zijn gezinnen 
die worstelen met torenhoge rekeningen of mensen 
die hun baan zijn kwijtgeraakt en moeite hebben om 
hun gezin te onderhouden. De meesten van hen zijn 
afhankelijk van de ‘Thanksgiving Kalkoenen’ om ge-
noeg te eten te hebben, terwijl ze op zoek zijn naar 
werk. In Nederland betekent Sinterklaas veel voor 
kinderen, niet omdat ze cadeaus missen, maar omdat 
die cadeaus meer betekenen dan alleen cadeaus; ze 
betekenen liefde, zorg, aandacht en genegenheid. 
We denken vaak dat geven en ontvangen gaat over 
armoede en behoeften, maar nee; geven en ontvan-
gen gaat verder dan behoeften. Daarom geven we 
bloemen, kunstwerken, kaarten en andere dingen die 
geen fysieke behoeften zoals honger en dorst oplos-
sen.

Elke religie ter wereld legt de nadruk op geven. Ter-
wijl tijdens de vastentijd de nadruk ligt op het geven 
aan mensen in nood, de hongerigen, de naakten, de 
daklozen, de zieken enzovoort, gaat het geven van 
Kerstmis verder dan dat, het is meer een viering, 
een uitwisseling van liefde. In Nigeria is het een tijd 
om anderen te bezoeken en bezocht te worden en 
het zou daar als een belediging worden beschouwd 
als iemand tijdens Kerstmis je geschenken weigert. 
Geven is niet iets van rijke mensen, geven is iets van 
gulle mensen. Het is ook niet beperkt tot de kerst-
tijd, het wordt alleen benadrukt tijdens dit seizoen 
zodat het rimpeleffect van ontvangen en geven zich 
voortzet. Dit is opmerkelijk omdat Kerstmis toeval-
lig de laatste week van het jaar is. Op veel plaatsen 
in Nigeria is er het zogenaamde eindejaarsfeest. Dit 
is ook een van die dingen die universeel zijn, in de 
parochie hebben we verschillende eindejaarslunches 
die een manier zijn om elkaar te waarderen voor alle 
reizen en ervaringen die we tijdens het jaar hebben 
gehad. Dit bereidt onze geest voor op een nieuw jaar. 
Hoewel het geen wet is, is het zeer aan te bevelen 
dat mensen de tijd nemen om met elkaar te vieren.

Tijdens Sallah in Nigeria delen moslims gelijkelijk 
hun maaltijden. Er worden rammen geslacht en er 
worden feesten gevierd om de harten op te vrolijken. 
De realiteit heeft aangetoond dat als we ons hart 
openstellen voor elkaars behoeften, iedereen genoeg 
heeft van wat hij of zij nodig heeft. Maar als we ons 
hart sluiten, zal geen enkele hoeveelheid middelen 
genoeg zijn. Het wonder van het leven begint in de 
harten van mannen en vrouwen. We zijn zo gescha-
pen dat we elkaar op de een of andere manier nodig 

hebben. Hoe we deze behoefte interpreteren, hangt 
helemaal van onszelf af.

En een gelukkig nieuwjaar
Er is een gezegde dat zegt: eind goed, al goed. Kerst-
mis markeert het einde van elk jaar en natuurlijk 
het begin van een nieuw jaar. De tijd nemen om te 
ontspannen en je voor te bereiden op het komende 
jaar vereist dat je even uit jezelf stapt om naar de 
wereld om ons heen te kijken. Het kan helpen om 
kerststallen te bezoeken, om te proberen eens in het 
jaar vrolijk te zijn, om naar goede muziek te luiste-
ren, om een familiediner te plannen, om opa en oma 
te bezoeken, om iemand blij en vrolijk te maken. We 
zijn het niemand verschuldigd, maar toch kunnen we 
openstaan voor geschenken die gratis worden aange-
boden. We moeten niet zijn zoals Scrooge uit Dic-
kens’ roman die weigerde om zelfs maar in te gaan 
op een kerstwens. Vrolijk zijn is niet alleen bedoeld 
voor kinderen, ook volwassenen kunnen vrolijk zijn. 
Er gaat vreugde uit van het zien van een kerstboom 
en het zien van de ster van David. Het is ook een 
tijd om op een speciale manier te bidden voor het 
einde van onnodige oorlogen en conflicten die onze 
televisies vullen met bloed en lelijke beelden van de 
onmenselijkheid van de ene mens tegen de andere. 
Laten we vragen om vrede in onze gedachten en ons 
handelen, laten we toestaan dat wat anderen raakt, 
ook ons raakt. De warmte van Kerstmis in het koude 
winterseizoen laat zien dat als we van binnen warm 
en goed zijn, geen enkele kou ons kan tegenhouden 
om een prachtige wereld te creëren waarin iedereen 
zich veilig, gelukkig en geliefd voelt. 

Zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

Pastor Callistus Offor

Pastor Callistus Offor
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Het parochiebestuur

Kerstmis 2023 komt er weer aan. 
En dat weer in roerige onzekere tijden. 

Zelfs in het land waar Jezus is geboren, opgroeide en 
waar hij zijn blijde boodschap verkondigde heerst weer oorlog.

In de Advent zoeken we naar bezinning en zingen we het prachtige 
Rorate caeli. De eerste drie coupletten gaan over verwoesting, angst 
en vertwijfeling. Maar dan in couplet vier geeft God ons weer hoop en 

troost en kondigt Hij de geboorte van Jezus aan: 
“Ge zult getroost worden, getroost worden, Mijn volk! 

Spoedig zal uw heil komen. Waarom verliest u zich in verdriet, 
terwijl dit juist uw smart verdiept heeft? Vrees niet, Ik zal u redden. 
Want Ik ben de Heer, uw God, de Heilige van Israël, uw Verlosser.” 

Laten wij hier hoop uit putten om Jezus’ geboorte te kunnen vieren!

Het pastorale team, het parochiebestuur en de medewerkers 
van de pastorie wensen u een Zalig Kerstfeest, 

een fijne jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2024.
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Familiepastoraat

Voorbereiding Eerste Heilige Communie 
Een zestal jongens en meisjes bereiden zich de komende 
maanden voor op het feest van de Eerste Heilige Com-
munie. En wat is dat spannend zeg, wie doen er allemaal 
mee, wat gaan we dan allemaal doen?
Tijdens de startbijeenkomst voor de Eerste Communie 
hebben Kasper, Floor, Walt, Fedde, Maya en Tim rustig 
kennis kunnen maken met elkaar en de projectmap.
Het was een gezellige middag en de communicanten heb-
ben er zin in om meer te leren over en van Jezus. 

De komende periode gaan we op onderzoek uit in de 
St. Martinuskerk in Cuijk en horen we over de geboorte 
van Jezus. 

Martinusfeest 2023
Kom en neem je lampionnetje tot het laatste lichtje 
dooft
Kom en neem je lampionnetje als je net als ik gelooft
Dat iedereen mag weten dat wij niet vergeten
Hoe Sint Maarten deelde, alles wat hij had

Dat was het slot van de Martinusviering op zaterdag 11 
november. Na de viering liep een groepje van 20 kinderen 
met een zelfgemaakte lampion in de hand met Sint Maar-
ten en zijn pages de kerk uit op weg om het Martinusvuur 
aan te steken in de pastorietuin. 

Dank aan iedereen die heeft deelgenomen en bijgedragen 
heeft aan dit mooie feest. 

Vormselvoorbereiding
Ook voor het Vormsel is het voorbereidingsproject begon-
nen. 11 vormelingen hebben inmiddels 2 bijeenkomsten 
gehad. Elke bijeenkomst zoomen ze in op 1 van de 7 
sacramenten. 

Het project: Kom Heilige Geest neemt Sjoerd, Wieke, 
Lucas, Isa, Kaey, Fleur, Jorik, Elijn, Cas, Lieske en Gilian 
met opdrachten, vragen en verhalen mee op weg naar de 
Vormselviering met Pinksteren. 
We wensen de vormelingen veel plezier met de voorberei-
dingen op het Vormsel. 

Advent en Kerst
Op weg naar Kerstmis, iedere 
week komt er een lichtje bij op 
de Adventskrans. Zo mogen we 
ons voorbereiden op de komst 
van het Kerstkind, Jezus geboren 
in een stal.
Thuis aftellen naar het Kerst-
feest? Knutsel een eigen Advents-
lint.

De knutselbladen liggen klaar in de St. Martinuskerk Cuijk, 
er ligt een boekje ter ondersteuning van het Adventslint. 
Het knutselwerk is ook te downloaden op de website van 
Samuel Advies: www.samueladvies.nl. 

Uitkijken naar Kerstmis, we nodigen jullie graag bij de 
Herdertjesviering op zondag 24 december, 19.00 uur. Om 
samen met het jeugdkoor en het jeugdorkest van de har-
monie Gaudete in Domino het Kerstfeest te vieren. 

De geboorte van de Kerststal
Toen Franciscus van Assisi in het jaar 1223, 800 jaar gele-
den dus, in het stadje Greccio was wilde hij daar kerstmis 
vieren op een nieuwe manier. In de kerstnacht die volgt 
wordt Greccio als een nieuw Bethlehem. Dit boek met 
haar prachtige illustraties vertelt 
het verhaal van de kerstnacht 
van Franciscus, de nacht waarin 
de kerststal werd geboren.

Dit boek is te bestellen op de 
website van Adveniat: 
www.adveniat.nl.

Kindje Wiegen
Een viering speciaal voor de allerjongste parochianen, de 
peuters en kleuters. 
Samen vieren we een feestje omdat Jezus is geboren, 
we maken muziek en ontdekken wat er die dag allemaal 
gebeurd is. Aan het einde van het feestje als het kindje 
Jezus moe is brengen we Hem terug naar de stal, zodat hij 
daar lekker kan gaan slapen. Het feestje is natuurlijk niet 

compleet zonder 
een traktatie en 
drinken, voor de 
mama’s, papa’s, 
opa’s en oma’s is 
er ook iets lekkers 
te drinken.
Kindje wiegen is 
eerste kerstdag 
om 15.00 uur in de 
St. Martinuskerk 
Cuijk
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Uit de parochie

Lichtjestocht
Ook dit jaar wordt er weer een 
Lichtjestocht gehouden! Deze vindt 
plaats op 22 december 2023 in 
het centrum van Cuijk. Langs een 
door waxinelichtjes verlichte route 

lopen de mensen van de Kaneelstraat naar de Martinus-
kerk. Langs de route wordt in een aantal taferelen het 
kerstverhaal op een luchtige en moderne manier verteld 
en uitgebeeld. Ook wordt er op verschillende plaatsen 
muziek gemaakt. De route eindigt in de Martinuskerk 
die voor de gelegenheid feestelijk verlicht zal zijn. In de 
kerk zingen koren en wordt instrumentaal kerstmuziek 
gemaakt. Iedereen mag gratis meelopen en hoeft voor 
deelname niet in te schrijven. Vanaf vrijdag 9 december 
kan men bij Jumbo en Marc Sport gratis kaarten afhalen 
waarop een wens geschreven kan worden. Tijdens de 
Lichtjestocht kunnen de deelnemers deze wensen in de 
Grotestraat ophangen aan een kerstboom. 

Bij de start in de Kaneelstraat, ter hoogte van de par-
keerplaats bij de schouwburg, worden groepen gefor-
meerd die onder leiding van een gids de route lopen. 
Deze gaat van de Kaneelstraat, via de Korte Molenstraat, 
Grotestraat Noord, Tuigleerstraatje, Kerkstraat, Heem-
tuin, Kerkstraat, langs de kerststal, Grotestraat, Maas-
straat, Muur van Toebes en daarna naar de Sint Martinus-
kerk bij de kerststal. Er kan gestart worden tussen 17.30 
en 19.30 uur. Op de route worden vele taferelen uit 
het kerstverhaal gespeeld.: van de aankondiging van de 
geboorte tot aan de drie Koningen. Daarnaast wordt dit 
geheel afgewisseld met muziek en koren in kerstsfeer, 
o.a. de koren Noisy Voices en Goei Volluk, het accorde-
onorkest Toets en Bas, en het klarinetensemble. In de 
Martinuskerk is ook een mooi programma tussen 18.00 
en 20.45 met twee koren (Creation en Ameezing Vocals), 
het mandoline orkest Kwint en een duo piano en fluit. 
De kerk zal weer bijzonder sfeervol verlicht zijn.“

Aan de lichtjestocht werken ruim 100 vrijwilligers mee. 
Het is prachtig hoe zij hun medewerking verlenen om er 
een sfeervol geheel van te maken. De route zal geheel 
voorzien zijn van lichtjes. Voor de kerk zijn wafels en 
glühwein te koop. Onderweg is er voor de deelnemers 
een poffertjeskraam. 

Oprichting van een getijdengroep 
in het Klooster in Sint Agatha

Doel: in standhouden van de traditie van het getijdenge-
bed, ook als de kruisheren dit in de toekomst vermoede-
lijk niet meer zullen kunnen doen.

Wat doen we nu:
Vorm: op dit moment is er een dagsluiting door de be-

woners die in vorm veel lijkt op het avondgebed van de 
paters; er worden twee psalmen gezongen en verder is 
er een opening, een gezang, een Bijbellezing, het onze 
vader en een slotzegen. Toegevoegd door de bewoners is 
een stiltemoment van 7 minuten. Er wordt geen ge-
bruik gemaakt van het getijdenboek. Per week is er een 
nieuwe liturgie en die wordt gekopieerd. Er wordt ook 
geoefend op een vaste avond. Het gebed duurt ongeveer 
20 minuten.
Frequentie: in principe iedere avond, maar gezien het 
aantal deelnemers (vier, waarvan drie zangers en één 
organist) gaat het regelmatig niet door omdat er mensen 
afwezig zijn.

Wat zouden we willen:
Bidden met meer 
mensen samen, zodat 
het gebed door kan 
gaan onafhankelijk 
van de aanwezig-
heid van individuele 
kloosterbewoners. En 
zodat we het gebed 
open kunnen stellen 
voor belangstellenden 
van buiten. 
Daarom lijkt het ons 
nuttig om een groep 
te vormen die zich 
aan het getijdenge-
bed wil verbinden, 
d.w.z. mensen die 
willen toezeggen om bijvoorbeeld één keer per week 
mee te komen bidden, die ook mee mogen denken en 
beslissen over vorm en tijdstip(pen). 
Uit praktische overwegingen zullen dit mensen moeten 
zijn die niet te ver weg wonen. Gezien de christelijke 
traditie van het klooster zoeken wij mensen die ook in 
die traditie staan. Katholiek, protestant, orthodox, dat 
maakt niet uit. Als we zeker weten dat het gebed altijd 
op een vast tijdstip plaatsvindt, dan kunnen we de deu-
ren van de kerk letterlijk en figuurlijk wijd open zetten 
voor iedereen. Dat zou mooi zijn…..
Voor meer informatie of om een keer mee te komen 
doen, bel of mail met Margriet Teunissen (bewoner): 
06 81917879, margriet@tolkteunissen.nl.

De Maasklanken
In de kerk in Katwijk, tijdens de viering van 26-11-2023 
vierde het koor “De Maasklanken” hun jaarlijkse Caeci-
liafeest. Wij mochten 4 jubilarissen huldigen. 3 leden, 
Bep Hessing, Wiel van den Bergh en Bert Albers, zijn 
50 jaar lid en 1 lid, Fien Rijkers, is 25 jaar lid van het 
koor. Bert kon helaas niet aanwezig zijn. Als koor zijn we 
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dankbaar en trots op deze trouwe leden. 

Riet Geurts, secretaris De Maasklanken Land van Cuijk

Op de foto van links naar rechts: Bep Hessing, Wiel van 
den Bergh met zijn echtgenoot en Fien Rijkers. 

Tijdens de Kerstdagen en de 
week tussen Kerst en oud en 
nieuw zal de Martinuskerk in 

Cuijk in de middagen geopend 
zijn voor een kerststalbezoek.

Op 24, 25 en 26 december van 
11.30 uur tot 15.30 uur.

Op 27, 28, 29 en 30 december 
van 13.00 tot 15.30 uur.

Op 31 december en 1 januari 
van 11.30 uur tot 15.30 uur.

Iedereen is van harte welkom 
om de prachtige kerststallen en 

de mooi versierde kerk te 
komen bewonderen.
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Liturgische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

H. Jozef
Cuijk

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Agatha
St. Agatha

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden

2de Zondag van de Advent
Zaterdag 9 december
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
Zondag 10 december
 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk,
 eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk,
 eucharistieviering met orgelspel
 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
 zondagviering

3de Zondag van de Advent
Zaterdag 16 december
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering – Gulden mis
Zondag 17 december
 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers,
 eucharistieviering m.m.v. koor 
 Beers-Escharen
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk,
 eucharistieviering m.m.v. cantors
 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
 zondagviering
 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering

4de Zondag van de Advent
Zaterdag 23 december
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
Zondag 24 december
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering

Kerstavond, Hoogfeest geboorte van 
onze Heer Jezus Christus

Zondag 24 december
 19.00 uur, Castella, eucharistieviering
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk,
 eucharistieviering m.m.v. het jeugdkoor
 19.00 uur, Lambertuskerk Linden,
 Kerstavondviering met gelegenheidskoor
 21.00 uur, Martinuskerk Cuijk,
 Eucharistieviering m.m.v. Creation
 21.00 uur, Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Maasklanken 
 Land van Cuijk
 23.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering met gelegenheidskoor

Eerste Kerstdag
 9.30 uur, vm Lambertuskerk Beers 
 eucharistieviering m.m.v. koor 
 Beers-Escharen

 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. ensemble
 Gaudete in Domino
 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering met koor
 11.00 uur, ’t Akkertje Vianen, 
 eucharistieviering
Tweede Kerstdag, feest Heilige Stefanus
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Vivace

Hoogfeest Heilige Familie
Zaterdag 30 december
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 31 december 
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
 Oudjaarsviering
Maandag 1 januari
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 Eucharistieviering

Hoogfeest Driekoningen
Zaterdag 6 januari
 18.00 uur, ’t Akkertje Vianen, 
 eucharistieviering m.m.v. Vivace
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 Eucharistieviering
Zondag 7 januari
 9.30 uur, vm Kinderkapel Beers 
 eucharistieviering met samenzang
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. cantors
 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering

2de Zondag door het Jaar 
Zaterdag 13 januari
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 Eucharistieviering

Zondag 14 januari
 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk,
 eucharistieviering m.m.v. de Maasklan-
ken
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
 zondagviering

3de Zondag door het Jaar 
Zaterdag 20 januari
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
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Liturgische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

 H. Jozef
Cuijk

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Agatha
St. Agatha

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden

Zondag 21 januari
 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers,
 eucharistieviering m.m.v. koor 
 Beers-Escharen
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering

4de Zondag door het Jaar 
Zaterdag 27 januari
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
Zondag 28 januari
 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk,
 eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk,
 eucharistieviering, gezinsviering 
 m.m.v. jeugdkoor 
 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
 zondagviering 

5de Zondag door het Jaar 
Zaterdag 3 februari
 18.00 uur, ’t Akkertje Vianen, 
 eucharistieviering m.m.v. Vivace

 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 4 februari
 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers,
 eucharistieviering met samenzang
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk,
 eucharistieviering m.m.v. cantors
 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering

6de Zondag door het Jaar 
Zaterdag 10 februari
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering Carnavalsviering
 19.00 uur, GEEN viering i.v.m. carnaval
Zondag 11 februari
 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk,
 eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
 zondagviering

Op maandag 12 en dinsdag 13 februari 
vervallen de ochtendvieringen.
Woensdag 14 februari Aswoensdag, begin 
van de Veertigdagentijd

Feesten komende periode 

Vr 8 dec.: Hoogfeest Onbevlekte ontvan-
genis van Maria
Zo 10 dec.: Tweede Zondag van de Advent
Wo 13 dec.: H. Lucia, maagd en martelares
Do 14 dec.: H. Johannes van het Kruis, 
priester en kerkleraar
Zo 17 dec.: Derde Zondag van de Advent, 
zondag “Gaudete”
Zo 24 dec.: Vierde Zondag van de Advent
Zo 24 dec.: Kerstavond, Hoogfeest Ge-
boorte van de Heer
Ma 25 dec.: Eerste Kerstdag
Di 26 dec.: H. Stefanus, eerste martelaar
Wo 27 dec.: H. Johannes, apostel en evan-
gelist, patroon van het bisdom
Do 28 dec.: HH. Onnozele kinderen, mar-
telaren
Zo 31 dec.: Feest H. Familie, Jezus, 
Maria en Jozef
Ma 1 jan.: Hoogfeest H. Maria, Moeder van 
God
Di 2 jan.: HH. Basilius de Grote en 
Gregorius van Nazianze, bisschoppen en 
kerkleraren
Zo 7 jan.: Hoogfeest van de Openbaring, 

Drie-koningen
Ma 8 jan.: Feest Doop van de Heer
Zo 14 jan.: Tweede Zondag door het Jaar
Wo 17 jan.: H. Antonius, abt
Zo 21 jan.: Derde Zondag door het Jaar
Wo 24 jan.: H. Franciscus van Sales, bis-
schop en kerkleraar
Do 25 jan.: Feest Bekering van de H. Pau-
lus, apostel
Vr 26 jan.: HH. Timoteüs en Titus, bis-
schoppen
Zo 28 jan.: Vierde Zondag door het Jaar
Wo 31 jan.: H. Don Boscho, priester
Vr 2 feb.: Feest Opdracht van de Heer in 
de tempel (Maria Lichtmis)
Za 3 feb.: H. Blasius, bisschop en marte-
laar
Zo 4 feb.: Vijfde Zondag door het Jaar
Ma 5 feb.: H. Agatha, martelares
Di 6 feb.: HH. Paulus Miki en gezellen, 
martelaren
Za 10 feb.: H. Scholastica, maagd
Zo 11 feb.: Zesde Zondag door het Jaar
Wo 14 feb.: Aswoensdag, begin Veertig-
dagentijd
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Vieringen door de week 

Advent en Kerstmis

In de St. Martinuskerk in Cuijk worden komende maan-
den weer twee Taizévieringen gehouden. Eén in teken 
van de Advent, één in teken van Kerstmis. De medi-
tatieve viering bestaat uit het zingen van liederen uit 
Taizé, afgewisseld met gebed, een korte bijbellezing 
en een meditatief moment van stilte. De liederen van 
Taizé zijn kort, eenvoudig en meerstemmig en gemak-
kelijk mee te zingen. 

Sommige Taizéliederen zijn heel bekend, zoals bij-
voorbeeld Ubi caritas of Als alles duister is. De viering 
duurt ca. 45 minuten. Na afloop is er gelegenheid 
om onder het genot van een kop koffie of thee na te 
praten. 

Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd deze 
Taizéviering bij te wonen! De data voor de komende 
periode zijn:
vrijdag 1 december 19 uur: Advent
vrijdag 5 januari 19 uur: Kerstmis
vrijdag 2 februari 19 uur: Maria lichtmis
vrijdag 1 maart 19 uur: Veertigdagentijd

Taizévieringen

“Gulden mis”Eucharistieviering bij kaarslicht in de Advent
Zaterdag 16 december 19 uur Martinuskerk Cuijk

De dagelijkse viering in de Martinuskerk is om 10 uur. 
Op vrijdag 1 december, vrijdag 5 januari en op vrijdag 
2 februari is er van 19.00 tot 20.00 uur een Taizévie-
ring met stilte, bezinning en zang. Deze vrijdagen is er 
géén aanbidding in de ochtend. Op de andere vrijda-
gen is er om 9.30 uur, voorafgaand aan de eucharistie-
viering een rozenkransgebed. 

De viering in Castella is iedere vrijdag om 19 uur 
(m.u.v. de eerste vrijdag van de maand, dan wordt er 
in huis communie rondgebracht). 

Alle vieringen vanuit de Martinuskerk zijn te volgen 
via de livestream die te vinden is op de website www.
martinuscuijk.nl. 
Op zondagen en bijzondere momenten wordt de vie-
ring ook uitgezonden via Omroep Land van Cuijk.

In alle stilte een christen
Ik wil niet de hele wereld verbeteren,

Maar wel bij mijzelf beginnen.

Ik wil niet om gerechtigheid roepen,
Maar wel mijn brood delen.

Ik wil niet klagen over het duister,
Maar wel een kaars aansteken.

Ik wil niet uit de Bijbel citeren,
Maar wel mijn geloof leven.

God, ik wil proberen
Om in alle stilte

Een christen te zijn.

Petrus Ceelen
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Na bijna 45 jaar houdt de bezoekgroep H. Jozef op met 
bestaan. Op 9 september, tijdens de viering van de nati-
onale Ziekendag, werden de dames door de contactgroep 
van de geloofsgemeenschap in het zonnetje gezet en 
hartelijk bedankt voor hun jarenlange werk voor de zieken 
van de parochie H. Jozef en later de geloofsgemeenschap. 
De werkgroep zelf had voor hun voorzitter, Betsy Albers, 
ook een bos bloemen met een hartelijk dankwoordje. 
Hieronder vindt u een terugblik op al die jaren door Betsy.

Eind jaren zeventig heeft pastor van de Acker met een 
aantal dames de ziekenbezoekgroep opgericht op de 
nationale Ziekendag. Met regelmaat werden de zieken 
bezocht. Ze brachten als ze voor de eerste keer op bezoek 
gingen een bloemetje mee. In de loop der jaren werd het 
bezoek toch anders, de mensen lagen korter in het zieken-
huis, de fysio en de dagbehandeling deden hun intrede, 
en de bezoeken werden aangepast. Met Pasen, Kerstmis 
en op de nationale Ziekendag werden er bloemetjes 
bezorgd. Na het vertrek van pastor van de Acker. heeft 
pastor Kees Michielse het pastoraat overgenomen en met 
allebei pastores hebben we heel prettig samengewerkt. Er 
was natuurlijk ook af en toe een wisseling van dames in de 
groep. 

Met pastor Kees hebben we de eucharistievieringen met 
Pasen, Kerstmis en op de nationale Ziekendag in gang 
gezet. De parochianen die echt niet naar de vieringen 
konden komen kregen dan een bloemetje thuisbezorgd. 

Rondom de Jozeftoren

Na de vakantie is het met grote regelmaat een gezel-
lige drukte in en rond de pastorie en de kerk: Com-
municanten, vormelingen, koren, groepen komen weer 
volop bijeen. In de afgelopen periode heeft ook de ker-
kelijke harmonie Gaudete in Domino de kerk gebruikt 
voor haar repetities, daar zij in de schouwburg niet 
terecht konden vanwege de brand die er geweest is.
We staan aan het begin van de Advent en een aantal 
mooie momenten komen op ons af. Op de eerste zon-
dag, 3 december, mogen wij de gregoriaanse schola 
uit Nijmegen welkom heten. Zij zullen de Gregori-
aanse gezangen verzorgen die bij deze zondag horen 
en geven na het kopje koffie in de kerk nog een mini-
concertje. 

Na het vertrek van Sinterklaas gaan we de kerk weer 
langzaam naar Kerstmis ombouwen. De kerststallen 
worden weer opgebouwd en de kerk in kerstsfeer 
gebracht.
Op 16 december is om 19 uur weer de Gulden mis, de 
eucharistieviering in de Advent bij kaarslicht. Altijd 
bijzonder sfeervol om alleen bij kaarslicht te vieren.
In de week voor Kerstmis is op woensdag 20 december 
om 10.30 uur de viering voor de ouderen en zieken en 
ook dit jaar is er weer een lichtjestocht op vrijdag 22 
december. 
Tijdens de kerstdagen en de week tussen kerst en oud 
en nieuw zal de kerk in de middagen geopend zijn 
voor een kerststalbezoek. Tijdens de kerstdagen vanaf 
de viering tot 16 uur, vanaf woensdag 27 december tot 
en met maandag 1 januari van 13-16 uur. 
En natuurlijk zamelen we in de periode ook weer in 
voor onze oecumenische kerstpakettenaktie.
We hopen met een groeiend licht door de Advent te 
gaan om zo bij een licht en vreugdevol Kerstmis aan 
te mogen komen. 

Kerstnachtkoor
Samen zingen op kerstavond in de St. Martinuskerk 
te Cuijk! Voor de Nachtmis op Kerstavond zoeken we 
mensen die het leuk vinden om mee te zingen in een 
speciaal gelegenheidskoor. Samen met de organist zin-
gen we bekende traditionele kerstliederen: eenvoudig 
en voor iedereen bekend. Je hoeft dus helemaal geen 
ervaren zanger te zijn om mee te kunnen doen: ieder-
een kan meedoen! Of je nu vaak of bijna nooit in de 
kerk komt, maakt helemaal niet uit. Het samen zingen 
van kerstliederen versterkt het gevoel van gemeen-
schap en brengt de ware betekenis van Kerstmis naar 
voren. Iedereen is welkom om aan te sluiten en de 
sfeervolle Nachtmis samen mee te beleven! December 
is voor velen al een drukke maand. Daarom willen we 

Rondom de 
Martinustoren Cuijk

niet meer dan één repetitie hiervoor gebruiken. De 
gevraagde tijdsinzet is dus beperkt. 
Hoe kun je meedoen? Het is eenvoudig om deel uit 
te maken van het gelegenheidskoor voor Kerstavond. 
Stuur een mailtje naar secretariaat@martinuscuijk.
nl om je aan te melden. We verwelkomen iedereen, 
ongeacht leeftijd, ervaring of achtergrond. Laten we 
samen deze Kerstavond in onze kerk onvergetelijk 
maken! 
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Rondom de 
toren H. Agatha

In onze geloofsgemeenschap wordt veel gebruik ge-
maakt van de nieuwe kaarsjeskapel. Zoveel zelfs, dat 
we bezig zijn om een mogelijkheid te creëren om met 
een QR-code te betalen. Net name voor jonge bezoe-
kers is dat een uitkomst.

Op Eerste Kerstdag is er in Vianen een viering om 11 uur. 
Iedereen wordt uitgenodigd om met ons de geboorte van 
Jezus te vieren. 

Rondom de 
Antoniustoren

Aankondiging: Kerstconcert in de Agaat met als 
thema “Respect ….. voor elkaar”

Op 15 december om 19.00 uur in de Agaat te St. Agatha

Met de medewerking van de diverse verenigingen en 
clubs met o.a. Fanfare H. Agatha, Maasklanken Land 

Rondom de 
Lambertustoren Beers

Rondom de kerk gebeurt er 
niet zoveel, maar in de kerk 
op bepaalde dagen des te 
meer. Gerthy Laham Keijzers 
heeft volop belangstelling 
voor activiteiten in het kerk-
gebouw. Onlangs hebben vele 
ouderen uit Beers ook kunnen 
genieten van deze accommo-
datie en hebben genoten van 
de uitnodiging van Gerthy in 
samenwerking met de KBO 
en de Zonnebloem voor ’n 
gezellige middag, die werd afgesloten met een geweldig 

De Ziekenbezoekgroep werd bezoekgroep genoemd en ons 
werkterrein werd uitgebreid met aandacht voor mensen 
die zich eenzaam voelden. En... was er verdriet in een 
familie die een ander geloofsovertuiging had, we gingen 
er met een bloemetje naar toe om hun een steuntje in de 
rug te geven! Op zijn sterfbed heeft pastor Kees mij ge-
vraagd: “Als het kan ga dan door met de bezoekgroep en 
blijf als thema gebruiken : Het leven vieren!” In overleg 
en met goedvinding van pastor Theo zijn we verder gegaan 
met de Kruisheren. Pater Op de Kamp heeft daarna de 
diensten altijd gedaan. 

Na de coronatijd werd het voor ons moeilijker om in het 
MFA door te gaan met onze bijeenkomsten. We hebben 
als groep toen besloten om na ruim 40 jaar te stoppen. 
Op 9 september jl. werd er op de nationale Ziekendag 
de afscheidsviering van onze bezoekgroep gehouden. Het 
was een prachtige viering die werd opgeluisterd door 
de Maasklanken. Anita sprak (namens de contactgroep 
van de geloofsgemeenschap) lovende woorden voor de 
bezoekgroep en we werden in het zonnetje gezet. Bij 
het huiswaarts keren kreeg iedere bezoeker een prach-
tige roos. Mijn team wil ik bedanken voor de prettige en 
fijne samenwerking. Ja, jarenlang hebben we samen veel 
bezoekjes en bloemetjes rond gebracht en we hopen dat 
we bij veel mensen toch een blijk van medeleven hebben 
getoond. Het was heel fijn om samen met jullie dit werk 
te mogen doen. Heel hartelijk daarvoor! 

Anita, Annemarie en Denise, ook namens de groep, harte-
lijk dank voor de hulp bij de afscheidsviering. 
B.Albers 

Kerstmis
Op 25 december viert de geloofsgemeenschap van de H. 
Jozef Kerstmis, om 11 uur in de MFA in Cuijk-Noord. Deze 
viering wordt opgeluisterd door ’t Akkoordje.

diner. Het thema van de middag was heel passend, nl. 2 
nonnen die voor het eerst na hun intrede in het kloos-
ter, in het openbaar weer in de wereld kwamen met 
Moeder Overste als toezichter, heel hilarisch. Gerthy en 
besturen heel veel dank namens de Parochianen.

Kerstmis op maandag 25 december is er om 9.30 uur 
een H. Mis in de grote kerk met zang van het gemengd 
koor uit Escharen en Beers. Opgave misintenties voor 
Kerstmis, schrijf duidelijk de opgave voor wie de in-
tentie is op een enveloppe en voeg hierbij €.12,50. De 
enveloppe kan men in de brievenbus deponeren bij de 
kerk (zijingang kerkhof) of bij H. van Haren, Gildeweg 
30.
Verder is er iedere maand 2x ‘n H. Mis in de kapel, nl 
de 1ste en 3de zondag van de maand om 9.30 uur. In 
deze tijd in er een lekker verwarmde kapel en na afloop 
van de dienst ’n lekker bakje koffie of thee in de kring 
voor ’n gezellig babbeltje met gelovigen onder elkaar 
waar ook de pastor bij aansluit. Alles wordt door de 
vrijwilligers, Tiny – Wilma – Henk – Gerrit en Harrie goed 
verzorgd. Het werk dat gedaan moet worden is: klaar-
zetten van stoelen, het altaar op maken en na afloop 
weer opruimen. Ook de lectoren, Maartje – Diny – Mieke 
en Tiny willen we graag vernoemen want die geven toch 
iets meer aan de uitvoering van de dienst.
Een dankwoordje voor allen is hier op zijn plaats. 

Tot de volgende keer. 
Harrie van Haren, namens 
Werkgroep “Rondom de Toren”.
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Geloofsgemeenschappen

en kerstlied uit 1524. Stille nacht, gedachtenis op muziek 
gezet door de Oostenrijker Fr. Gruber in 1820 of op de 
Engelse melodie “Laat ieder het horen dat eens werd gebo-
ren” ook het welbekende “Nu zijt wellekomen” uit de 16e 
eeuw en “Wij komen tezamen” uit de 18e eeuw. 

Er zijn ook nieuwe kerstliederen. Wat dacht u van het 
gedicht van de Brabander Anton van Duinkerken op muziek 
gezet door de eveneens uit Brabant afkomstige Wim Dir-
rewachter.

Het is gebeurd op een winterdag des nachts om twaalf 
uren. De kleine kudde met herders lag te sluimeren bij 
de vuren. Toen klonk uit de hemel een heldere wijs: 
Kyrie eleys. 

 Maar ik en gij waren niet daarbij, ons trokken te 
 vele zaken, naar aardse gewichtig doenerij, 
 naar wereldse vermaken. Of naar onze zorgen 
 voor drank en spijs. Kyrie eleys.

De herders hadden hun handen vol eenvoudige ge-
schenken. Zij gaven ’t Kerstkindje schapenwol en 
baden wil aan ons denken. Wanneer Gij zult zijn in uw 
paradijs: Kyrie eleys.

 Doch ik en gij komen achteraan met duizenden 
 meegelopen. Wij zullen wel lang in de rij 
 moeten staan, maar de staldeur is nog open.
 Wij worden misschien nog wel eenmaal wijs.
 Kyrie eleys.

U ziet Kerst is een internationaal feest met mooie, bezin-
nende gedachte. Wij zijn blij dat we weer samen Kerst 
mogen vieren en iedereen is van harte welkom in St. Aga-
tha bij het kerstconcert, in Cuijk bij de ziekenviering en in 
Katwijk bij de advents-en kerstviering. De rode loper ligt al 
voor u uit. 

Tijdens de kerstdagen is de kerk enkele uren open om 
de kerk en stal te bezichtigen. In het publicatiekastje bij 
de kerk worden de openingstijden bekend gemaakt. Wij 
wensen u allen een zalig Kerstfeest en een vredig gezond 
en gelukkig 2024 toe. 

Het is al bijna 
december de feestdagen 

staan voor de deur 
Sinterklaas in aangekomen, 
plannen voor de advent en 
kerstdagen worden besproken 
en het koor is druk aan het 
repeteren. 
Voor vele een mooie tijd, 
maar ook voor vele een bela-
den tijd. 

26 november vieren wij als 
koor het St.Cecilia feest de patrones van de muziek en de 
muzikanten. Veel koren en muziekverenigingen zijn naar 
haar vernoemd. 

Op 10 december de 2e zondag van de advent zingt het koor 
“de Maasklanken L.v.C.” in Katwijk de adventsviering. 
In St. Agatha M.F.A. het kerstconcert op 15 december, 20 
december ziekenviering in de Martinuskerk Cuijk en de 
Kerstnachtviering 24 december 21.00 u. in Katwijk. Mooie 
kerstliederen voor prachtige vieringen. 

Kerstliederen zijn internationaal en vaak al heel oud. 
Neem b.v. “Kom tot ons de wereld wacht”. Een advents- 

Rondom de 
Martinustoren Katwijk

van Cuijk, Jenaplanschool Lindekring, KBO, Quick 
Up en Ulewappers willen wij met muziek “van eigen 
bodem” ons thema onder de aandacht brengen in de 
Agaat.
Naast het gevarieerde programma wordt u bij binnen-
komst verwend met koffie/thee met “krintemik” en ui-
teraard tijdens de pauze chocolademelk en Glühwein.  

Daartoe nodigen wij u uit op 15 december om 19.00 
uur op ons Kerstconcert in de Agaat met vrije toegang.
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Rondom de 
Lambertustoren Linden

Onze oude Lambertuskerk in Linden 
maakt mooie tijden mee zoals te lezen is in deze 

bijdrage aan de Advent / Kerst Mantel. 
We bereiden ons voor op Kerstmis met de liturgie van 
de vier zondagen in de Advent. Iedere zondag een 
kaarsje erbij op de Adventskrans. Ons Gelegenheids-
koor, dat onlangs is verrijkt met een heus koortje zin-
gende kinderen, brengt Kerstmis met iedere repetitie 
een stukje dichterbij. Ons Gilde staat al in de start-
blokken om straks de Kerststal op de bouwen. 
De voorganger en lector buigen zich over wat te zeg-
gen tijdens de mooiste, maar dit jaar door alles wat in 
de wereld en om ons heen gebeurt, ook de moeilijkste 
viering van het kerkelijk jaar! 
Onze vieringen zijn juist even anders dan in de andere 
kerken en Geloofsgemeenschappen. 
Laat duidelijk zijn: in onze Herberg is plaats voor 
iedereen! 

Maar we hebben nog meer te melden!

Een nieuw orgel 
Sinds oktober 
jl. staat er een 
pareltje van een 
orgel in onze 
kerk.
Het vorige orgel 
was niet meer 
100 % bespeelbaar 
en reparatie was 
te kostbaar in 
verhouding tot de 
waarde. Orgel-
wacht Nijmegen 
werd ingescha-
keld om ons 
orgelprobleem 
op te lossen. En via hun netwerk kwam ons kerkje in 
beeld bij twee orgelliefhebbers. Namens een particu-
lier zochten zij een passende bestemming voor diens 
huiskamerorgel, waarvan deze persoon vanwege een 
verhuizing noodgedwongen afstand moest doen. Die 
bestemming is dus gevonden! 
Wij zijn dankbaar en zeer verguld met dit prachtige 
instrument. Naar de wens van de schenker zal zijn 
orgeltje voortaan Pro Deo klinken in onze kerk, en 
speciaal in de Kerstavondviering. 

Kerkklok 400 jaar
De kerkklok van Linden is in het jaar 1624 gegoten, zo 
is te lezen in het opschrift op de klok. In 2024 hangt 

Geloofsgemeenschappen

de klok dus 400 jaar in onze toren, met een onderbre-
king in de oorlogsjaren. De Lindense klok werd door 
de Duitse bezetter weggehaald, maar na de oorlog 
gelukkig weer teruggevonden en teruggehangen op 
zijn vertrouwde plek waar hij op Kerstavond 1944 voor 
het eerst weer luidde. We gaan komend jaar stilstaan 
bij dit bijzondere jubileum.

Zondagvieringen in Linden
Zondag 10 december 10.00 uur 

Zondagviering aansluitend koffie in De Burcht
Zondag 17 december 10.00 uur 

Zondagviering aansluitend koffie in De Burcht
Zondag 24 december 19.00 uur 

Kerstavondviering met Gelegenheidskoor 
Zondag 31 december 10.00 uur 

Oudjaarsviering aansluitend koffie in De Burcht
Zondag 14 januari 10.00 uur 

Zondagviering aansluitend koffie in De Burcht
Zondag 28 januari 10.00 uur 

Zondagviering aansluitend koffie in De Burcht
Woensdag 14 februari 19.00 uur 

Aswoensdagviering
Zondag 25 februari 10.00 uur 

Zondagviering aansluitende koffie in De Burcht 

Advent
De dagen voor Kerstmis

Zijn koud en donker.
Mensen zoeken naar

Warmte en licht.
Lieve God, 

Maak mensen van ons,
Die warmte geven aan

Mensen in de kou:
Dat wij voor anderen

Licht zijn
In donkere dagen.

Amen.

Cees Remmers
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Contactgroepen Rondom de Torens

Parochiestatistiek

Rondom de Martinustoren – Cuijk
Maarten Hermens  06 - 43138081
Henriëtte van de Lockant-Heiltjes  06 - 30419215

Rondom de Jozeftoren – Cuijk
Anita van den Berg 06 – 11340342
Annemarie Emmen 06 - 18386375
Peter Hendriks 06 – 22872890
Denise Hendriks

Rondom de Lambertustoren - Beers
Harry van Haren  0485 - 314333
Tiny Josemanders 0485 – 317936
Wilma van Daal  0485 - 313871
Mickey Nuijs 0485 - 318725

Rondom de Antoniustoren – Vianen
Truus Hofmans  0485 - 316228
Nel van Echtelt 0485 – 313694

Rondom de Agathatoren – St. Agatha
Thea Hermans 0485 - 315892
Gerard Smits 0485 - 316066

Rondom de Martinustoren – Katwijk
Ria van Kempen-Jeursen 0485 - 317612

Rondom de Lambertustoren - Linden
Jan van den Broek  0485 - 322819
Mien Heijnen 0485 - 316272
Herman van Rhee 0485 - 315904
Ton Keijzers 0485 - 384067

Hailey van den Heuvel
Lize Toonen

Jan Hijl
Ton Lukassen
Cor Schalks
Annie Thoonen - Kooijmans

Ons gebed wordt gevraagd voor:
Niek Wijnhoven
Koos Bongartz - ten Haaf

Vanwege de privacy wetgeving zijn wij genoodzaakt 
om levende personen toestemming te vragen om hun 
namen te publiceren in de parochie-media. Doordat 
wij niet van alle personen hiervoor bericht ontvangen 
hebben of toestemming gekregen hebben, kunnen wij 
slechts een gedeelte van de namen bij de parochiesta-
tistiek opnemen.

Uitvaart

Vanuit onze kerken 
hebben wij afscheid 
genomen van:

In de afgelopen periode 
zijn in onze parochie 
gedoopt: Doop
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De parochie uit

Kerstpakkettenactie

De kleine vlam vol hoop!

Een Cuijkse traditie die al jaren lichtpuntjes ver-
spreidt rond de Kerst, is de kerstpakkettenactie van 
de Cuijkse kerken. We zijn weer gestart met de voor-
bereidingen want Kerstmis vieren we het liefst met al 
onze dierbaren samen. En dan ook heel graag onder 
het genot van een kerstmaaltijd.

De geboorte van het kerstkind is een baken van hoop 
voor iedereen. Samen zijn wij hoopvolle lichtjes. Dit 
willen wij uitstralen met het maken en uitdelen van 
kerstpakketten, zodat iedereen een kerstmaaltijd kan 
maken. Helpt u ook mee?
 
Op zaterdag 16 december a.s. zamelen vrijwilligers 
levensmiddelen in voor het samenstellen van de kerst-
pakketten in Cuijk. Bij Jumbo, bij Coop en bij AH-Jan 
Linders in Cuijk is er die dag van 10.00 tot 14.00 uur 
de mogelijkheid artikelen in te leveren. Dat kan ook al 
vanaf 1 december in de Sint Martinuskerk in Cuijk, in 
de Protestantse kerk in Cuijk en in de Lambertuskerk 
in Linden tijdens de openingstijden van die kerken. 
Daar staan manden klaar waar u de levensmiddelen in 
kunt doen. Ook kunt u dit jaar terecht bij de Maria-
grot in Katwijk, bij MFA de Valuwe en bij MFA De Agaat 
om levensmiddelen te doneren.
 
Doet u ook mee? Levensmiddelen die altijd goed 
van pas komen zijn pasta, pastasaus, rijst, houdbaar 
broodbeleg en potten groente. Elke bijdrage is wel-
kom! 
Bent u ook een hoopgevend vlammetje? 
Namens alle gezinnen die een pakket krijgen, dank u 
wel!

Meer informatie over deze actie kunt u op zaterdag 16 
december a.s. aan de vrijwilligers vragen die bij de 
supermarkten staan. Ook kunt u per mail contact met 
ons opnemen via: kerstpakketcuijk@gmail.com of via 
het secretariaat van de Heilige Martinusparochie in 
Cuijk.
Deze actie is een jaarlijks terugkerend initiatief van 
de gezamenlijke kerken in Cuijk in samenwerking met 
het Merletcollege en Stichting Dienstverlening Cuijk

Adventsactie 2023

War Child 
Dit jaar willen we als parochiegemeenschap een extra 
dimensie toevoegen aan onze adventsbeleving door ons in 
te zetten voor degenen die het hardst getroffen worden 
door de schaduwen van conflicten en oorlogen. Samen met 
de Geloofsgemeenschappen is er besloten dat de Advents-
actie van dit jaar ten goede zal komen aan War Child.
War Child is een organisatie die zich inzet voor het welzijn 
van kinderen die slachtoffer zijn van gewapende conflic-
ten. Deze kinderen dragen lasten die ver buiten hun prille 
levensjaren reiken. De Adventsactie biedt ons de gelegen-
heid om als parochiegemeenschap een verschil te maken 
in het leven van deze kinderen. Door onze krachten te 
bundelen, kunnen we hoop brengen, daar waar wanhoop 
heerst en een glimlach op het gezicht van een kind tove-
ren.

Laten we deze Adventsperiode gebruiken om samen te bid-
den, te delen en te geven. Laten we onze harten openstel-
len voor de behoeften van anderen en ons inzetten voor 
een wereld waarin liefde en vrede heersen. Door deel te 
nemen aan deze Adventsactie, geven we uitdrukking aan 
ons geloof en tonen we solidariteit met hen die lijden.

U kunt de Adventsactie ondersteunen door te doneren 
middels de hiernaast getoonde QR code, maar ook in de 
kerken zal er gelegenheid zijn om uw bijdrage af te geven.
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